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Vijftig jaar Sint Jansschool

Van “schuulke” tot Basisschool Sint Jan.

In 1950 startte de woningbouwvereniging voor Kleine Landeigendom de bouw van de
eerste woningen op de Draaimortel. Het mooie dennenbosje, tussen de Oude Rijksbaan
en de huidige Groenstraat, moest er aan geloven. Er moest ruimte geschapen worden
voor de bouw van 40 huizen. De jonge gezinnen die zich in de nieuwe wijk kwamen
vestigen moesten met hun kinderen, over het kanaal, naar de scholen in Eisden Dorp.
De brug en vooral de brughellingen werden stilaan een letterlijke en figuurlijke barrie-
re.

Mede door de oppositie die pastoor Princen in de jaren twintig voerde tegen de oprich-
ting van een nieuwe Eisdense parochie in de cité, verkreeg hij dat bepaalde gedeelten
van de gemeente Eisden die op de linker kanaaloever lagen, bij de Sint
Willibrordusparochie bleven behoren. Hierdoor bleven de Beerensheuvel of Caf¢
Charbonnage ( de Rijksweg), de Vuchterstraat ( nu de Bloemenlaan), de Draaimortel en
de Oude Rijksbaan, tot de Sint Willibrordusparochie behoren.

De jonge ouders gingen stilaan druk uitoefenen op de parochiepriesters en het bestuur
van de parochieschool in het dorp, om tenminste de vestiging van een wijkschooltje in
hun buurt te verkrijgen. Men dacht toen vooral aan de opvang van de kleuters waarmee
men door weer en wind naar het dorp moest. Van parochiale en politiecke zijde zocht men
naar een oplossing. Die leck men in 1954 gevonden te hebben op een braakliggend per-
ceel aan de Vuchterstraat. De eigenaar was vrederechter mr. Paul Van Wymeersch. De
grond werd aangekocht en ter beschikking gesteld voor de bouw van “een voorlopig
schooltje”. Later zou men wel een definitieve bestemming aan dit terrein geven. In de
verkiezingsfolders van de jaren vijftig werden zelfs ontwerptekeningen voor een
Eisdens moederhuis opgenomen, dat langs deze straat gebouwd zou worden.

Tussen de brem, berken en tientallen bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog, verrees
een bescheiden houten chalet dat onderdak bood voor twee kleine klaslokalen. Buiten
werden drie toiletten en een “pissoir” geinstalleerd en het onvermijdelijke “kolenkot™.
Want de lokalen werden met kolenkachels verwarmd. Het had alles van een missiepost
in een verlaten landschap.

Eerwaarde Zuster Lambertio, in de wereld Elza Peeters, van de congregatie der Kleine
Zusters van Sint Jozef die ook in Eisden Dorp resideerden, startte met twintig leerlingen
in het eerste kleuterklasje. Gezien tegen de achtergrond van de inrichting van een heden-
daagse school, kon men nauwelijks spreken van enig “schoolcomfort”. Er was geen
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waterleiding, voor de seizoensovergangen was er een rollende elektrische radiator en
van een omheining rond de speelplaats kon men toen nog maar dromen. Maar de ouders
waren blij met deze eerste kleuterschool in eigen wijk.

In september 1956 startte men in het tweede lokaal met het logische verlengstuk aan de
kleuterschool: een eerste leerjaar.

En deze inrichting startte met een echte innovatie. De kandidatuur van de jonge onder-
wijzer, Maurice Hermans, die langs “de Steenweg” nu de Rijksweg, in de wijk woonde,
werd door het parochiaal schoolcomité en de kloostergemeenschap aanvaard. Voor de
eerste maal in hun geschiedenis schreven de”Eerwaarde Zusters” een mannelijke leer-
kracht in hun personeelsbestand in.

De barak, die met veel goede wil “paviljoen” genoemd werd, was het eerste onderko-
men voor de kleuters .

TWEEDE START

Omdat de vereisten voor de inrichting van een klas voor het lager onderwijs hoger lagen
dan voor een kleuterklas, moest er aan een andere klasinrichting gewerkt worden.

De aanschaf van het meubilair was destijds nog niet een bestelling die de schooladmi-
nistratie op zich nam. De eerste schooldag in september was het klaslokaaltje nog leeg.
Meester Maurice en een handvol leerlingen stonden letterlijk te wachten op wat komen
zou. Met mondjesmaat werd het meubilair aangedragen. Tafels, stoelen, een kachel
werd geinstalleerd, didactisch materiaal werd in andere klassen verzameld en naar het
schooltje gebracht. De meester werkte uren na de school aan het vervaardigen van aller-
lei “aanschouwingsmaterialen”. Er kwamen nog, voor de eerste leerlingentelling van 1
oktober, nog nicuwe leerlingen bij. Het eerste leerjaar nam een goede start. Voor meester
en leerlingen bleven de middelen eenvoudig. En misschien juist daarom werd het een
gezellige sfeer die de leerlingen tot op vandaag in goede herinnering behielden.

Een jaar later moest het logisch vervolg aan dit begin gebreid worden. De firma
Scheepers uit Leut “plantte” er letterlijk, met betonnen palen en palen, twee nicuwe



lokalen bij. De betonnen binnenwanden werden met kartonplaten bekleed door een
plaatselijke schrijnwerker. Met rode betonnen tegels van 30 c¢m in het vierkant, in de
volksmond de “buitendals” geheten, die op de zanderige ondergrond gelegd werden,
kregen deze lokalen ook vloeren. Een statige ronde gietijzeren kachel was de enige
warmtebron. Dat goede buren meer waard zijn dan een verre vriend, wisten alle betrok-
kenen rond en in het schooltje. Zo zorgden zij met emmers water dat men in de kleuter-
klas ook eens kon “verven” en men de meest eenvoudige regels inzake hygiéne kon
opvolgen. Deze “waterdragers” werden ieder jaar door Zuster directrice Edwarda op een
koffietafel “met gateau” getrakteerd.

De eerste personeelsleden van de kleuter- en de lagere klassen die samen voor de
schoolfotograaf poseerden: de juffrouwen Lisette Wijnen, Louisa Simons, meester
Maurice Hermans, juffrouw Yvonne Winkels, die toen Yvonne Ulrix verving, en juffrouw
Agnes Kempeneers.

In 1958, vier jaar na de start, werd het schooltje eindelijk op het waterleidingsnet aan-
gesloten. Het schooltje groeide verder. Een afdak zorgde er eindelijk voor dat de leer-
lingen ook bij regenweer tijdens de speeltijden het droog konden houden.

De jaren 1960-1961 zorgden voor een nieuw anker dat het schooltje steviger zou inplan-
ten in de wijk. Een wijk die zijn bevolking zag groeien. De Vuchterstraat heette toen
Boudewijnlaan. Met medewerking van de Kerkfabriek van Sint Willibrordus werd een
stijlvolle kapel, een sacristie en twee nieuwe lokalen gebouwd. Het nicuwe geheel werd
aan de straat gebouwd zodat het ook een mooiere aanblik bood.




De speelplaats werd omheind en met een geasfalteerd bovenvlak werd een einde
gemaakt aan de zandvlakte.

Mede door de nieuwe kapel kreeg het geheel het karakter van een parochiaal centrum.
De school heette, naast de Sint Janskapel, nu ook Sint Jansschool, en met twee kleuter-
klassen, een eerste -, tweede - en derde graadklas, stond er een volledige school.
Vermits Sint Jan de tweede patroonheilige van de parochie is, lag de dubbele naamkeu-
ze voor de hand.

Het vijftal leerkrachten vormde een echte ploeg, een vriendenteam. Maar het bleef, bij
het begin van elk nicuw schooljaar, ongerust uitkijken naar het noodzakelijke leerlingen-
aantal.

Tot in 1970 de sociale huisvestingsmaatschappij Het Maaslands Huis de sociale woon-
wijk Beerensheuvel bouwde. Gezinnen uit de Eisdense cité’s die hun woning niet wil-
den kopen kozen voor de modernere woningen in deze wijk. Jonge gezinnen vonden er
ook hun gading. En voor de Sint Jansschool betekende dit een toestroom van nieuwe
leerlingen.

Aannemer Tubée bouwde aan de inmiddels tot Bloemenlaan omgedoopte straat een
groot prefab paviljoen. Liefst vier nieuwe klaslokalen, met centrale verwarming, maak-
ten van het voormalig schooltje een echte school. De ouders van de leerlingen van het
eerste uur vonden toen “Meester, het is niet meer het schooltje van vroeger”. Deze
nostalgische bedenkingen ten spijt, de school bleef groeien. Het afdak werd.... een klas-
lokaal.

In 1974 werden de oude klassen in de betonnen platenconstructie gesloopt. Een grote
eetturnzaal, moderne toiletten, een lerarenlokaal, een klaslokaal en een nicuw afdak,
rondden deze fase af. Maar ook dit nieuwe afdak zou later...weer een klaslokaal moeten
worden.

Het nieuwe schoolgebouw zoals het nu een nieuwe aanblik aan de Bloemenlaan geefi en
voor de school nieuwe perspectieven biedl.
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De jaren negentig kondigden zich met ingrijpende vernieuwingen aan. Want dat al deze
voorlopige onderkomens ook niet ontsnapten aan de ingrepen van de bekende tand des
tijds, werd steeds duidelijker. De nicuwbouw werd gepland. Vrijwilligers verplaatsten de
Sint Janskapel naar de achterliggende speelplaats en tezelfdertijd verdwenen ook de
twee laatste oude kleuterklasjes. Zij ruimden de plaats voor een nieuw geheel. Met op
het gelijkvloers vier moderne kleuterklassen, een multi functioneel lokaal, en een
moderne turnzaal met alle voorzieningen. Op de verdieping bevinden zich vijf klaslo-
kalen, het secretariaat en het directielokaal.

In een tweede fase worden de dertig jaar oude paviljoenen eveneens vervangen door een
nieuw gebouw. De voorbereidingen kennen ondertussen reeds een vlot verloop.

In de eerste dertig jaren van het bestaan van de school, 1954 tot ca. 1975, maakten tal-
rijke leerkrachten deel uit van het personeel.

Sommigen bleven niet zo lang, meestal grepen ze de kans om een loopbaan dichter bij
huis of in een grotere school te starten. Anderen werkten al hun dienstjaren aan de
Bloemenlaan.

Als directrices hadden eerst Zuster Edwarda (Elisa Neven) en later Zuster Godelieve
(Madeleine Schols) de leiding.

De kleuterleidsters waren toen actief: Zuster Lambertio (Elza Peeters), Odille Meyers,
Lisette Stegen, Yvonne Ulrix, Lisette Wijnen en Iréne Cosemans.

In dezelfde periode werkten in de lagere school: Maurice Hermans, Louisa Simons,
Hubert Ramakers, Yvonne Schutters, Agnes Kempeneers, Bernardine Opsteyn,
Godelieve Janssen, Eugenie Gijsen, Mathieu Brouns, Jean Schladen en Marie-Jeanne
Brabants.

Later onderging het lerarenkorps nog talrijke wijzigingen en grocide daarbij gestaag.
Van deze eerste groep leerkrachten zijn Iréne Cosemans, Jean Schladen en Marie Jeanne
Brabants nog steeds actief in de school.

De school. sinds 1990 onder de leiding van directeur Jan Pelssers, vierde het ganse
schooljaar 2004-2005, met talrijke feestelijke en pedagogische activiteiten dit gouden
jubileum.

Marie Jeanne Brabants

)chenRincen

En nog eens.... hartelijk bedankt!

Tilke Westhovens: Oud ondergoed en medaille laureaat van de arbeid. Lucien Bogers:
doodsprentjes en doodsbrieven; Kris Keulers: oude kinderwagen, houten tweezit kin-
derkoets, metalen bed, speelgoed kinderkoets, oude gezelschapsspelen, knikkerspel,
Mens erger je niet, oude speelgoedtrein, bouwdozen, kegelspel, nachtemmer, metalen
lampenkappen, popje, damspel, poppenkastje; Leontine Ghijsels-Geuns: fictsplaat
1988, Jef Geuns: krantenknipsels, kalender 1910; Marcel Futer: Ingelijste devotiona-
lia: Laatste Avondmaal (2), O.L.Vrouw van Smarten(2), Madonna’s (2), h. Theresia van
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