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OVER DE PAROCHIE SINT-PIETER. 

De parochie Sint-Pieter Elen heeft een zeer rijke geschiedenis. De stichting ervan 
gaat terug tot de Karolingische periode en wordt gelinkt aan het goed “Scripnasium”, 
het huidige Sipernau. 

De parochie bestaat alleszins van vóór 813. 

Dit kan worden afgeleid van het feit dat ze was ingericht volgens de wet van Karel de 
Grote, waarbij elke kerk tot onderstand van haar bedienaar moest bedacht zijn met 
twee hoeven, elk van 12 bunders groot met aanhorige akkerlanden en de nodige 
lijfeigenen om ze te ontginnen. 

In 813 vaardigde Lodewijk den Vrome Capitularia (wetten) uit waarbij de nieuwe 
kerken, behalve de woning en de tuin van de pastoor, naast de kerk slechts één 
mansus (hoeve) moest bezitten van tenminste 12 bunders en vrij van lasten. De 
bestaande kerken, waaronder die van Elen dus, behielden hun rechten. Dit wordt 
trouwens in het begin van de 12de eeuw door de Prins-Bisschop van Luik, Hendrik 
van Leyen officieel in een charter bevestigd. 

De kerk van Elen was dus oorspronkelijk zowel een parochiale als een decimale 
kerk, waarvan de tienden vanaf de oudste tijden zich uitstrekten over het 
grondgebied van Elen, Tongerlo (Opitter), met Daniëlsweert en Vissersweert (nu 
Nederland) 

Elen behoorde in die tijd dus toe aan de Karolingers. 

In onze parochiekerk prijkt boven de deur van de sacristie een afbeelding waarop de 
heilige ADELA in 732 het goed “Scripnasium” schenkt aan het klooster van 
Palatiolum door haar gesticht bij Trier. Scripnasium, zo wordt aangenomen, verwijst 
naar het latere Cypernau of het huidige Sipernau. 

 

De heilige Adela (rond 660 – Pfalzel, 24 december 734) was een dochter van 
de seneschalk Hugobert en de H. Irmina van Oeren, alsook de zus van de 
heilige Plectrudis, echtgenote van Pepijn van Herstal. 
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Adela werd jong weduwe en leefde nadien voor het gebed en de naastenliefde. 
Vermoedelijk is het de weduwe Adela die met haar zoon, de vader van de 
H. Gregorius van Utrecht, in een paleis in Nijvel woonde, een paleis dat zij van haar 
zwager, Pepijn van Herstal, had gekregen. In 690 stichtte zij in de buurt van Trier het 
klooster van Pfalzel, waarvan zij de eerste abdis werd. Haar feestdag is op 24 
december. 

Nog in diezelfde eeuw gaat het goed over naar ADELARDUS, kleinzoon van Karel 
Martel en neef van Karel de Grote. Hij trad ca. 773 toe tot de Sint Pietersabdij van 
Corbie in Frankrijk. Hij werd er abt en schonk de goederen onder Elen en Tongerlo 
aan deze Benediktijnerabdij. 

       

De abdij van Corbie, 1677 

De abt van Corbie had niet alleen zeggenschap in geestelijke aangelegenheden 
maar was ook de heer van Elen, m.a.w. hij bezat rechtspraak en het bestuur. Beide 
bevoegdheden werden uitgeoefend door een door hem aangestelde schout,  
schepenen en burgemeesters. 

Deze toestand bleef zo tot in 1559 toen de abdij al haar goederen in Belgiê in 
erfpacht afstond aan Godfried van Bocholt, heer van Grevenbroeck en dit voor de 
som van 12000 ponden en nog een jaarlijkse rente van 1000 ponden. 
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JAN WILLEM VAN BOCHOLTZ EN DE KERK VAN ELEN 

In 1559 werden de rechten over Elen dus door de abdij van Corbie verkocht aan 
Godfried van Bocholtz.  

In de geschiedenis van onze parochie speelt zijn zoon Jan 
een belangrijke rol. Wie was deze man? 
Johan (Jan) Willem van Bocholtz, enige zoon van Godfried 
en Margaretha van Boedberg, die bij zijn geboorte stierf, 
werd op 21 oktober 1599 geboren. Hij overleed op 12 
september 1680. Hij huwde Anna Hoen van Hoensbroek. In 
1624 werd hij evenals zijn vader drossaard van Pelt-
Grevenbroek. In 1673 had Jan Willem 1/3 deel van de 
rechten over de heerlijkheid Lobberich en het Huis Te Broek 
gekocht van de Spaanse koning. Hij bezat eveneens de 
rechten over Elen. 

In 1644 deden Jan Willem, Baron van Bocholt, en zijn vrouw Anna van Hoensbroeck 
de parochiekerk van Elen uit recht van patronaatschap "tot meerdere glorie van God, 
ter ere van de kerkelijk heilige Petrus" de kerk herbouwen.  

In de zuidmuur de kerk is een arduinsteen ingemetseld met het alliantiewapen van 
de familie Bocholtz- de Hoensbroeck en daaronder de volgende tekst: 

In het jaar 1644 hebben Joannes Wilhelmus, baron de Bocholt en zijn echtgenote 
Anna 

Uit (het geslacht) van de baronnen de Hoensbrouck d’Oostham 
Deze kerk van Elen van de grondvesten af doen heropbouwen, volgens hun recht 

van patronaatschap (dus tiendheffers), 
Tot meerdere glorie van God, ter ere van de heilige Petrus en tot godvruchtige 

gedachtenis. 
Zij hebben dit gedenkteken opgericht ter nagedachtenis aan hun enige zoon 

Joannis Godefridius die in datzelfde jaar is overleden. 

BOUW NIEUWE KERK IN 1644 

We nemen de draad weer op bij Jan van Bocholtz in 1644. 

Hoe de kerk eruit zag vóór zijn verbouwingsplannen weten we niet met zekerheid 
maar zoals in vele gevallen in onze streek was ze waarschijnlijk opgetrokken uit 
Maaskeien. De toren, eveneens opgetrokken in dit materiaal, bleef trouwens 
overeind tot in 1838-1839. 
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Het kerkje van Erpekom in het openluchtmuseum van Bokrijk geeft een goed beeld 
van hoe heel wat kerkjes er in de middeleeuwen er hebben uitgezien. De banken in 
dit kerkje vertonen trouwens een zeer grote gelijkenis met de oude banken uit onze 
kerk. 

De verbouwing van 1644 gebeurde volgens de gebruiken van die tijd: het koor door 
de pastoor, het schip door de tiendheffer (Jan van Bocholtz dus) en het laatste deel 
van het schip door de inwoners van Elen en dit omdat zij in de oude kerk een 
gedeelte van het schip ten laste hadden. Om dit ook zichtbaar te maken lieten zij een 
vierde deel van het schip met blauwe pannen dekken. 

De nieuwe kerk bestond uit één beuk met ‘getoogde’ ramen (met segmentboog = 
licht gebogen)) en een laag stenen kruisribgewelf. Dit gewelf rustte op stenen pilaren 
waarvan de sporen in de vloer aan beide zijden tegen de muren van het schip nog 
zichtbaar zijn. 

Het beeld van de heilige Petrus, patroon van de kerk, stond op het eikenhouten 
hoogaltaar. 

Het zijaltaar van O.L.Vrouw was versierd met een schilderij waarop de verschijning 
van O.L.Vrouw aan de H.Domenicus (oorsprong van de rozenkrans) was afgebeeld; 
op het tweede zijaltaar, toegewijd aan de H. Joannes Evangelist en de H. Nikolaas, 
waren deze twee heiligen afgebeeld. 

In 1828 werd een nieuw zangkoor (oksaal) gebouwd met een prachtig 
gebeeldhouwde balustrade en orgelkast. Het nog steeds bestaande orgel uit ca. 
1880, is een van de zeldzame orgels gebouwd door P. Van Dinter uit Maaseik. Dit 
orgel werd in 1958 door orgelbouwer Verschueren uit Tongeren uitgebreid en 
voorzien van een elektro-pneumatisch systeem waardoor ook de orgeltrapper 
overbodig werd. 

De toren uit Maaskeien werd in 1838-1839 afgebroken en vervangen door een 
bakstenen toren met koepel. Deze koepel (door de Rotemnaren smalend de 
peperbus genoemd) werd bij de vergroting van de kerk, na de brand van 1881, 
vervangen door een achtkantige spits, maar daarover later meer. 
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BRAND EN WEDEROPBOUW VAN DE KERK 

In 1881 werden door een brand van het koor al de archieven, de gewaden en 
benodigdheden van de kerk verwoest. 

Tijdens de herstellingswerken werd de kerk aanzienlijk vergroot naar voor met een 
kruisbeuk en een nieuw koor, een mooi geheel in neogotische stijl met houten 
spitsbooggewelf en -ramen. 

Het lagere schip met stenen gewelf werd aangepast aan het nieuwe gedeelte. Het 
stenen gewelf werd daarbij afgebroken en vervangen door een houten 
spitsbooggewelf. De ‘getoogde’ ramen ( met segmentboog) werden eveneens 
verhoogd en in overeenstemming gebracht met de neogotische spitsboogramen in 
de nieuwe kruisbeuk en het koor. Het oksaal met orgel, de preekstoel (destijds 
geschonken door Jan van Bocholtz), de biechtstoelen en de zijaltaren -weliswaar in 
een nieuw kleedje gestoken- bleven behouden. Er kwam een nieuw hoofdaltaar in wit 
marmer en een nieuwe communiebank. 

  

  Afbeelding van een kruisrib gewelf                  Schets verhoging gewelf               

Bij de restauratie en uitbreiding werden ook nieuwe gebrandschilderde glasramen 
geplaatst. 

De restauratiewerken werden na een blikseminslag in de “peperbus” (1890) door 
architect Adriaens uit Tongeren afgerond met de plaatsing van de nieuwe achtkantige 
torenspits zodat het gebouw het uitzicht kreeg van de huidige kerk met een 
neoclassisistische torenpartij en neogothische beuk en transept. 
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                 De kerk vóór de brand van 1881 
                   (doorsnede en plattegrond) 
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De kerk na vergroting met transept en koor 

 

De kerk na volledige verbouwing in 1890 
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In het archief van het Agentschap Onroerend Erfgoed vonden we deze 
ontwerptekeningen uit 1888 terug. 

De eerste tekening toont een doorsnede en een plattegrond van de kerk zoals ze er 
uitzag vóór de brand van 1881.  

Op de tweede tekening zien we de toren met peperbus uit 1838-1839, de 
middenbeuk uit 1644 en de geplande vergroting met transept en koor in neogotische 
stijl. 

Na de realisatie van de vergroting werd de middenbeuk, eveneens in neogotiek 
aangepast en daarna in 1890 werd de peperbus op de toren vervangen door de 
achtkantige spits. 

HET GEWELF 

   
                     
       Gewelf boven het koor                   Detail: “Gloria Patri” 

De kerk is overwelfd met een houten spitstongewelf met houten trekankers rustende 
op natuurstenen consoles. De gewelven zijn afgewerkt met een polychrome 
sjabloonbeschildering op de trekbalken, ribben en de beplanking. 
In het koor zijn zeven medaillons geschilderd op de beplanking. De afwerklagen zijn 
verdonkerd waardoor de polychromie moeilijk leesbaar is.  
De fraai geschilderde engelen dragen de opschriften: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto en de symbolen voor witte donderdag, goede vrijdag en Pasen. 
De houten gewelven worden tussen 1888 en 1900 gefaseerd voorzien ter vervanging 
van de stenen kruisribgewelven naar een ontwerp van M. Christiaens.  
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DE GLASRAMEN 

Bij de restauratie en de vergroting van de kerk tijdens de negentiger jaren van de 
19de eeuw, werden in het koor drie prachtige glasramen geplaatst. 

De Duitse Heinrich Oidtmann uit Linnich was de glaskunstenaar. 

 

In het linker raam zien we de afbeeldingen van de H. Theresia van Avilla en van de 
H. Petrus d’Alcantara. Voordat hij in 1538 provinciaal overste werd van de Spaanse 
franciscanen, was Petrus d’Alcantara volksmissionaris en boeteprediker. Hij leidde 
een uiterst streng kloosterleven en hij assisteerde Theresia van Avilla, ook een 
Spaanse heilige uit die tijd. 

Hoe komen deze heiligen in onze parochiekerk terecht? 

Dit raam werd geschonken door graaf d’Alcantara, voormalige eigenaar van 
Sipernau (1862-1884). Het wapenschild van de familie is op het glasraam 
aangebracht. 

Op het middelste raam staan twee afbeeldingen: Het H. Hart van Jezus en het  
H. Hart van Maria. In de tweede helft van de negentiende eeuw vroeg de paus extra 
aandacht voor de verering van de Heilige Harten. Ook hier de wapenschilden van de 
schenker nl. de familie Powis de Tenbossche, opvolgers van graaf d’Alcantara. Zij 
lieten ook de kapel van de H. Rita naast het kasteel bouwen. 
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Het raam aan de rechterkant stelt de H. Petrus (de apostel) voor en naast hem de 
H. Carolus Borromeus (tweede patroonheilige). De H. Petrus is de patroonheilige van 
de parochie. Carolus Borromeus werd op 2 oktober 1538 geboren in het Italiaanse 
plaatsje Arona, gelegen aan het Lago Maggiore. Reeds op 23 jarige leeftijd was hij 
kardinaal en aartsbisschop van Milaan.  

Hij is een van de kopstukken van de katholieke Contra-Reformatie. Zo verscheen 
van zijn hand in 1566 de eerste Romeinse catechismus. Toen in 1576 de pest 
heerste, deelde hij voedsel uit aan de armen en zelfs aan pestlijders. Helemaal 
uitgemergeld lag hij in 1576 ’s morgens dood op de koude tegelvloer. 

Dit raam werd gefinancierd met de steun van de provincie Limburg en de Belgische 
Staat. 

HET HOOGALTAAR 

 

 

        Detail: Het Lam op het boek 
  

Het hoogaltaar in het koor is een classisistisch altaar met een witmarmer front, met 
een pronktabernakel en mensa (altaarblad) 
Het hoogaltaar stamt uit de eerste helft van de 19de eeuw en dit betekent dat het al 
bestond vóór de verbouwing en uitbreiding van de kerk na de brand van 1881. 
Op de altaarbasis is de ark van het verbond afgebeeld, met het lam op een boek met 
zeven zegels. 
In Openbaring 13:8 en 21:27 vinden we verwijzingen naar “het boek van het leven 
van het Lam", waar ook de namen in staan van allen die gezuiverd zijn door het 
bloed van het Lam, Jezus Christus. “Het Lam dat geslacht is” heeft een boek waarin 
allen zijn opgeschreven die verlost zijn door Zijn offer. Zij zijn degenen die de heilige 
stad zullen binnengaan, het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:10), en in alle 
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eeuwigheid in de hemel met God zullen leven. Omdat in het boek van het leven allen 
beschreven zijn die eeuwig leven hebben dankzij het Lam, is het duidelijk dat het 
boek van het leven en het boek van het leven van het Lam een en hetzelfde zijn. 

Links en rechts is de altaarbasis afgezet met telkens twee pilaren. Het altaarblad is 
van wit marmer met een altaarsteen in donker marmer.  
De predella (voetstuk) is opgebouwd uit platen van bruinbeige marmergranulaat rond 
een metalen tabernakel met een koperen deurtje. 
Daarboven staat een opbouw in wit marmer, in de vorm van een rond tempeltje met 
vier zuilen Links en rechts van het pronktabernakel zijn koperen stangen 
aangebracht voor de altaargordijnen. Voor het altaar ligt, op de bovenste trede, een 
houten mozaïekvloer. 

Op het altaar staan twee vroeg 19de -eeuwse engelenbeelden in gemarmerd hout, 
geschonken door de familie Olislagers van Sipernau. Theodoor Hyacinth Hubert 
Olislagers, eigenaar van Sipernau, maakte deel uit van het Nationaal Congres dat 
na de Belgische Omwenteling van 1830 de grondwet vaststelde. Nadien bleef hij lid 
van de Kaler van Volksvertegenwoordigers. 

HET TABERNAKEL 
Tabernakel , Hebreeuws Mishkan , (“woning”), in de Joodse geschiedenis, het 
draagbare heiligdom dat door Mozes  werd gebouwd als een plaats van aanbidding 
voor de Hebreeuwse stammen tijdens de periode van omzwervingen die 
voorafgingen aan hun aankomst in het Beloofde Land.  

  
    Tabernakel               zijdetextiel                  fluweel 
         &                                                  & 
   pronktabernakel                                           monstrans 
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In onze katholieke kerken staat het tabernakel op het altaar. Het is de plaats (de 
woning) waar de geconsacreerde hosties in de ciborie (kelk met deksel worden 
opgeborgen na het uitdelen van de communie.  
Het metalen tabernakel met koperen deurtje is ingebouwd in de predella uit bruingeel 
marmergranulaat. Op het deurtje is in sierlijke rode letters het Jezusmonogram 
aangebracht. In het Westen wordt IHS de gebruikelijke aanduiding van ' de Heilige 
Naam van Jezus '. IHS is een gemankeerde vorm van de drie Griekse letters jota, èta 
en sigma: ΙΗΣ. Het zijn de kapitalen van de naam Jezus, die in het Grieks luidt: 
Ιησους (uit te spreken als jèsoes). 

Boven het tabernakel prijkt het pronktabernakel in de vorm van een tempeltje. 

Het interieur van het ‘tempeltje’ bestaat uit een draaiende cilinder met een houten, in 
goudverf geschilde deur en twee nissen waarin bij bepaalde gelegenheden het Heilig 
Sacrament (de hostie, gevat in een monstrans) ter aanbidding werd uitgestald. 
Eén van de nissen is bekleed met zijdetextiel, de andere met fluweel. 

KANDELAAR 

Aan beide zijden van het hoogaltaar stonden, in een 
arduinstenen voet, twee koperen kandelaars met drie 
niveaus, waarop respectievelijk één, zes en twaalf kaarsen 
geplaatst kunnen worden. De kandelaars bestaan uit een 
luchter die thans op een modern voetstuk gemonteerd is. 
Ze staan nu links en rechts van de altaartrappen vóór het 
koor. 
Beide kandelaars hebben een hoogte van 208 cm en een 
doorsnede van 87 cm. Ze werden vervaardigd in het Atelier 
Dehin uit Luik. Ze behoren tot een schenking van de familie 
Powis de Tenbossche. 
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DE ZIJALTAREN 

Onze- Lieve- Vrouwaltaar 
De zijaltaren in onze kerk zijn portiekaltaren uit 
ongeveer 1700, Na de brand en de verbouwing van 
de kerk werden deze altaren hersteld en verfraaid. 

Het houten portiekaltaar in het zuidtransept is 
opgetrokken in classisistische stijl, deels wit geverfd 
en deels gemarmerd, en toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw. 

Het altaar bestaat uit een basis met de altaartafel, de 
predella en een nis geflankeerd door pilasters en 
bekroond met een fronton. Frontaal op de altaarbasis 
staat een ark in halfverheven houtwerk, met een 
MARIAmonogram.  

Links en rechts op de predella hangen twee 
reliekendozen. In de nis staat een beeld van Onze- 
Lieve) Vrouw met Kind. 

Op het fronton prijkt het wapen van de familie van 
Oeteren. 

De familie van Oeteren moet een zeer belangrijke rol 
hebben gespeeld in het bestuur van het Prins-
Bisdom Luik. 

Het zgn Gruytershuis in Stokkem werd in 1631 gekocht door Gerard Gruyters van 
Dionys Van Oeteren, burgemeester van Luik.  

Sint- Petrusaltaar 
In het noordtransept staat het houten portiekaltaar, in 
classisistische stijl, deels wit geverfd en deels 
gemarmerd, toegewijd aan de heilige Petrus, 
patroonheilige van de parochie. 

Het altaar bestaat uit een basis met de altaartafel, de 
predella en een nis geflankeerd door pilasters en 
bekroond met een fronton. 

Frontaal op de altaarbasis staat een ark in 
halfverheven houtwerk, met een JHS monogram. 
Op de altaartafel staat een tabernakel en in de nis 
een beeld van de heilige Petrus. 
Op het fronton staat het wapen van de familie 
Olislagers. 
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DE RELIEKEN 
(tekst Jaak Régal) 

In het Maria altaar zijn twee medaillons met relieken aangebracht in het predella. Eén 
medaillon bevat relieken van drie martelaren (de letter M wijst daarop): Heilige 
Liberata, Heilige Generosus en Heilige Clementia. Liberata werd ter dood gebracht 
door kruisiging en is (naast de Heilige Nicolaas) de patrones van het dorpje Pizzone 
(ergens tussen Rome en Napels). Generosus zou mogelijk een 4de-eeuwse 
martelaar uit Ortona dei Marsi (in de Abruzzen, ten oosten van Rome) kunnen zijn.  
Het andere medaillon bevat relieken van de Heilige Justina. 
Alle namen komen ook voor in een lijst van "catacombenheiligen" van Rome. 
Misschien komen die relieken uit die catacomben? 
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VAN PREEKSTOEL NAAR DIENSTALTAAR 

 

   

                           

                        Het klankbord en het achterpaneel zijn afkomstig  
                        van de preekstoel uit de zeventiende eeuw (Jan van 
                        Bocholtz). De kuip en de trap zijn het werk van atelier  
                        Peeters uit Antwerpen naar een ontwerp uit 1888. 

Tijdens het pontificaat van Paus 
Johannes XIII ging het Tweede 
Vaticaans Concilie door. Dit had 
plaats van 11 oktober 1962 tot 8 
december 1965. Deze 
kerkvergadering is bekend 
geworden van het ‘aggiornamento’, 
het bij de tijd brengen 
(moderniseren) van de Katholieke 
Kerk. 

Voordien was het latijn de taal van 
de liturgie en werd de H.Mis 

opgedragen aan het hoofdaltaar waarbij de priester met de rug naar het volk gekeerd 
stond. De homilie (de preek) werd gehouden van op de preekstoel. 

Na het concilie werd het Nederlands als volkstaal ingevoerd in de liturgie. 

De vieringen werden geleid van aan het nieuwe altaar (het zgn. volksaltaar), gericht 
naar het volk toe. Er kwam een lezenaar voor de lezingen en de homilie. 

In heel wat kerken werd de preekstoel afgedankt, zo ook in Elen. 

De voorzijde en de zijkanten van het dienstaltaar zijn samengesteld uit de vijf 
panelen van de preekstoel. 
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Op het centrale paneel is de zittende Christus afgebeeld met de rechterhand in een 
zegenend gebaar en de linkerhand op een geopend boek. De evangelisten zijn 
zittend en schrijvend afgebeeld. Elk beeld is in een gotische nis geplaatst. 

De stenen sokkel staat in de voortuin van de pastorij, enkel het klankbord en de trap 
ontbreken.  

Evenals de communiebank is ook dit beeldhouwwerk afkomstig van Atelier Pierre 
Peeters uit Antwerpen (1891). 

 

DE LESSENAAR VOOR DE EVANGELIEKANT 

De voorzijde van de eikenhouten lessenaar is het herbruikte 
achterpaneel van de preekstoel, met een gekroond 
dubbelblazoen, gehouden door twee griffioenen in een 
gotische nis. Dit blazoen is afkomstig van de oude preekstoel 
en werd in 1891 op de nieuwe preekstoel overgebracht. Het 
betreft de blazoenen van de families de Bocholtz en de 
Lannoy. 

DE COMMUNIEBANK 

Bij de restauratie en de vergroting van de kerk na de brand van 1881 werd ook een 
nieuwe communiebank geplaatst en dit op de bovenste trede van het transept naar 
het koor. Aan weerszijde bevond zich een smeedijzeren poortje. 

 

   Ontwerptekening uit 1888 voor de nieuwe communiebank 
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Deze communiebankuit 1891 is het werk van atelier Pierre Peeters, beeldhouwer in 
Antwerpen en werd geschonken door Frans Hubert Lenders. 

Het paneel op de foto dat oorspronkelijk langs het koorhek stond, draagt een 
koperen herdenkingsplaat met in koper afgewerkt grendelgat in de linkerkant dat 
aangeeft dat er ooit een deurtje op aansloot. 

De tekst op de herdenkingsplaat luidt: “Deze communiebank 
is de gift van Frans Hubert Lenders, zoon van Leonard 
Lenders en Helena Vanlaar, geboren te Eelen 1840, 
koopman te Londen, generaal-consul voor België, ridder van 
het Leopoldsorde en van het erelegioen, 1891. 

Op het uiteinde van de communiebank, links en rechts naast 
het poortje, stond een gevleugelde engel in een lang 
gewaad die met beide handen een lantaarn droeg. 

Bij de ‘beeldenstorm’ na het tweede Vaticaans concilie 
(1962-1965) werd de communiebank opgedeeld in 
verschillende fragmenten die los van elkaar opgesteld 
staan. De zeer fraai gebeeldhouwde taferelen zijn telkens 

geplaatst in een neogotische nis. 

Fragment 1: Het laatste avondmaal 

 

In dit paneel wordt het Laatste Avondmaal 
afgebeeld met het opschrift “Coena Domini” (de 
tafel van de Heer) 

Fragment 2: Instelling van het feest van het Heilig Sacrament 

 
Hierop zijn de knielende paus en vijf 
dignitarissen afgebeeld. Het feest van het 
Heilig Sacrament werd ingesteld door paus 
Urbanus IV, op 11 augustus 1264. 
Het opschrift beneden aan de voorzijde luidt: 
“institutio ssmi sacramenti festi” 
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Fragment 3: Heilige Thomas van Aquino 
 

Dit paneel is een voorstelling van de heilige Thomas van 
Aquino. De heilige is zittend afgebeeld, met een zon op 
de borst en een boek in de linkerhand. Thomas van  
Aquino stelde de liturgische teksten op voor de viering 
van Sacramentsdag.  
Als opschrift staat er: “S Thomas Aqs” 

                    
      

                      

Fragment 4: Heilige Juliana van Cornillon 

 

De heilige Juliana is zittend afgebeeld in habijt en met een 
boek onder de rechterarm. Juliana van Cornillon legde met 
haar visoenen de grondslag voor de instelling van 
Sacramentsdag. 
Opschrift: “S. Juliana” 

 

Fragment 5: Gedaantewisseling van de Heer 

Hierop een voorstelling van de 
gedaantewisseling van Jezus op de berg Tabor. 
Centraal staat een stralende Jezus, met Mozes 
en Elia geknield aan zijn voeten. Het opschrift 
luidt: “transfiguratio domini” 
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DE BIECHTSTOELEN 

In het transept van onze parochiekerk staan twee eikenhouten biechtstoelen met 
prachtig beeldhouwwerk. 
Ze dateren vermoedelijk uit 1865 en zijn uit de oude kerk gerecupereerd. 

De biechtstoel van het noordtransept toont een 
voorstelling van Maria Magdalena, Maria van 
Egypte en Christus. 

Vanwaar de afbeeldingen van deze beide 
Maria’s? 
Het zijn in de katholieke kerk voorbeelden van 
boetvaardige zondaressen dei het gebracht 
hebben tot heiligen. 

Maria Magdalena 

Eeuwenlang is Maria Magdalena afgebeeld als 
zondares. In schilderijen zien we een verleidelijke 
vrouw, die dankzij Jezus het geloof vond. Maar 
klopt dit wel? Apocriefe geschriften beschrijven 
Maria Magdalena immers als een apostel. 

 Maria Magdalena was een trouwe volgeling van 
Jezus Christus. Haar naam, Magdalena, is 
waarschijnlijk afgeleid van het stadje Magdala 

(mogelijk Magadan), in de buurt van het Meer van Galilea. Het kan zijn dat Maria 
daar ooit heeft gewoond. 
  
Maria Magdalena was een van de vrouwen die met Jezus en zijn discipelen 
meereisden en hen in materieel opzicht ondersteunden (Lukas 8:1-3). Ze was een 
ooggetuige van Jezus’ terechtstelling, en ze was een van de eersten die hem na zijn 
opstanding zag (Markus 15:40; Johannes 20:11-18). 

Maria van Egypte (344-421)  

Gedurende vele eeuwen inspireert en troost Maria van Egypte de christenen. Er zijn 
talrijke wonderlijke verhalen en legenden over haar. Haar leven is een voorbeeld van 
uitersten: als prostituee kwam zij via inzicht en boetedoening tot vergeving en 
verzoening met de Eeuwige. Zij is een levende getuige dat de bekering, zoals 
Johannes de Voorloper deze preekt (Lukas 3), in elk mensenleven mogelijk is. Iedere 
vijfde zondag van de Veertigdagentijd én op 1 april wordt haar feestdag in de 
Orthodoxe kerk gevierd. Bij de rooms-katholieken is dit op 2 of 3 april. 
Centraal boven de biechtstel staat een houten medaillon, met de beeltenis van Jezus 
de Goede herder die een lam op de linker schouder draagt. Links en rechts van dit 
medaillon staan plantaardige ornamenten waarop telkens een engeltje rust. 

In het zuidtransept van de kerk staat de biechtstoel, identiek qua vormgeving aan 
deze in het noordtransept, met de beeltenis van Petrus en Paulus. 
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De keuze van deze twee heiligen verwijst uiteraard  
naar hun ‘zondig’ verleden, hun oprechte inkeer en hun 
ijver in de verkondiging van Jezus’ boodschap. 

Petrus was zonder twijfel een belangrijke leerling van 
Jezus. Hij wordt genoemd als een van de 
twaalf apostelen en geen andere leerling komt in de 
evangeliën zo vaak voor. Steeds treedt hij op als 
woordvoerder namens de groep apostelen (Matteüs 
15:5; 16:16-22; 17:4,24; 18:21-27; 26:33-40; Johannes 
13:6,36). 

Jezus zei tegen Petrus: Jij bent Petrus, de rots waarop 
ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het 
dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal 
je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, 
en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de 
hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal 
ook in de hemel ontbonden zijn. 

Dit wordt ook wel de traditio clavium genoemd, Latijn voor overdracht van de 
sleutels. De woorden van Matteüs staan in het Latijn in grote letters in de kroon van 
de koepel van de Sint-Pieterskerk in Rome, boven wat als het graf van Petrus wordt 
beschouwd. 

De afbeelding bij deze biechtstoel verwijst naar de verloochening van Petrus (de 
haan) en zijn kruisiging met het hoofd naar beneden. 

Paulus  (ook wel Saulus van Tarsus genoemd; ca. 5 - ca.  64/65 n.Chr.), algemeen 
bekend als Paulus de Apostel en Sint Paulus, was een christelijke apostel die na zijn 
bekering (hij was een hevig chtistenvervolger) volgeling werd van Jezus en zijn 
de leringen in de wereld van de eerste eeuw verspreidde Aalgemeen beschouwd als 
een van de belangrijkste figuren van het apostolische tijdperk, stichtte hij 
verschillende christelijke gemeenschappen in Klein-Azië en Europa vanaf het midden 
van de jaren '40 tot het midden van de jaren '50 na Christus. 
De traditie wil dat Paulus in Rome door Nero werd berecht en daar werd onthoofd en 
begraven. 

Sint Paulus wordt hier afgebeeld als de prediker, de verkondiger van de boodschap 
van het evangelie. 

Het medaillon boven de biechtstoel draagt de beeltenis van de zegenende God de 
Vader met de wereldbol in de linkerhand. Aan weerzijde ook weer de ornamenten 
zoals bij de andere biechtstoel. 
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HET ORGEL 

 

Het orgel en de orgelkast zijn 
oorspronkelijk van orgelbouwer Van 
Dinter uit Maaseik. 

In het werk “het Orgelbezit Limburg” 
uit 1976 wordt als bouwjaar 1817 
genoemd. Dit lijkt ons echter niet 
realistisch vermits Pieter Adam 
Hubertus van Dinter geboren werd in 
Tegelen (Nl) op 10 januari 1808. Als 
knaap van 9 jaar een orgel bouwen 
komt zeer onwaarschijnlijk over. 

Het jaar 1859 komt eerder in de buurt. Rond 1840 vestigde Pieter Adam zich immers 
in Sint-Truiden. Van 1847 tot 1857 was zijn atelier in Tienen gevestigd (Varkensmarkt 
188). Vanaf 1857 bracht hij zijn atelier over naar Maaseik (Capucienenstraat 9).  

In 1958 werd het orgel omgebouwd door Verschueren uit Tongeren naar -toen- 
moderne stijlen normen. 

De rug van de bovenkast werd weggehaald om het orgel naar achter uit te breiden 
met een nieuwe windlade voor een zwelwerk. Het hele orgel werd voorzien van een 
elektro-pneumatische tractuur (de orgeltrapper werd overbodig), een nieuwe 
speeltafel en 4 pedaalregisters in combinatie met het hoofdwerk, een nieuwe 
windvoorziening met twee kleine balgen. Een groot gedeelte van het pijpwerk werd 
opnieuw gebruikt, maar een halve toon verschoven. 

Orgelbouwer Verschueren heeft de originele windladen uit het orgel van Elen 
gebruikt voor het orgel te AMBY (Maastricht). 

MUURSCHILDERINGEN OP HET KOOR 

Boven de sakristiedeuren op het koor werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw een 
muurschildering aangebracht. 

Op het eerste gezicht wellicht vreemd qua stijl (een knipoog naar de fresco’s?) en 
erg contrasterend met eerder klassieke afbeeldingen in de rest van het kerkgebouw. 
Ze komen misschien bij velen over als ‘vreemde eenden’ in de bijt. Daarom enige 
toelichting. 

In 1957 richtte pater Frans Geroen De Bruycker, minderbroeder-franciscaan en 
kunstschilder in Vaalbeek de vereniging Pro Arte Christiana op.  
Pro Arte Christiana probeerde vorm te geven aan de vernieuwing van de religieuze 
kunst. 
Het was Elenaar, kanunnik Coenen, die bij de grondige opknapbeurt van de kerk, de 
kerkfabriek blijkbaar kon overhalen om aan pater Geroen deze opdracht toe te 
vertrouwen. 
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De tekst boven de linkerdeur luidt: “Jezus belooft de Eucharistie te Kapharnaum, 
Joh. VI, 58”. 

Onder het rechter kunstwerk lezen we: “H. Adela doet afstand van Elen 
(Scripnasium) bij testament van 732. (zie p. 3) 

Adela (ook Adola of Adula) van Trier, Duitsland; stichteres; † 734? Volgens 
sommige bronnen was zij een dochter van koning Dagobert II († 679); en daarmee 
een zus van Sint Irmina († 708; feest 3 januari); anderen menen dat Adela een 
dochter was van Sint Irmina. 

Zij was stichteres en abdis van klooster Pfalzel bij Trier. 
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STENEN DOOPVONT 

De doopvont die eertijds in de doopkapel achter in de kerk 
stond, werd na Vaticanum II vooraan in de kerk geplaatst. 

Het is een doopvont uit natuursteen op kolom uit één stuk, met 
afneembaar koperen deksel. 

De achterzijde van de kolom en van de doopvont zijn niet 
bewerkt. Het koperen deksel scharniert aan de achterzijde, en 
is aan de voorzijde afgerond. Op het deksel staat een 
rijksappel. 

Een rijksappel is een (gouden) bol met daarboven op een 
kruis(je).. De rijksappel stelt de wereld voor.  

De stenen doopvont draagt volgend opschrift: W D D 1/ 80 / 6” 

DE KRUISWEG 

De kruisweg van 14 staties, in eikenhouten 
kaders, is een kopie van de kruisweg in de 
Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal door 
Louis Hendrikx en Frans Vinck 

De kopie is vervaardigd in 1913 in het atelier van 
Karel Beyaert in Brugge, 

Op de onderkant van elk kader is in vergulde 
gotische letters de titel van de afbeelding 
aangebracht. 

    III Jezus valt onder het kruis 
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BEELDEN 

We beperken ons tot bespreking van twee beelden, dat van Sint Pieter en van 
Johannes Evangelist. 

HEILIGE PETRUS PAUS (zie p.12)  

Op het portiekaltaar in het transept rechts prijkt het 
prachtige beeld van Sint pietern patroonheilige van de 
parochie en de kerk. 

De heilige Petrus is als paus voorgesteld, zittend, met 
een éétiara en een kruisstaf, twee sleutels in de 
rechterhand en een open boek op zijn linkerknie. De 
staf is bekroond met een gotisch baldakijn met 
gebeeldhouwde personages. Ook de troon is versierd 
met beeldjes van menselijke figuren: twee staande 
tegen de stijlen en twee liggend op de leuningen. Het 
drievoudig kruis en de polychromie zijn vernieuwd in 
atelier Peeters uit Antwerpen in 1891. 

Ter gelegenheid van een tijdelijke tentoonstelling met 
werken van de school van Elsloo in Sint-Truiden in 
1990 en in het Bonnefantenmuseum in Maastricht in 

2000, werd ook het Sint Petrus beeld van Elen aan de verzameling toegevoegd. 

In het kader van het Vlaamse Topstukkendecreet werd het beeld in 2018 definitief 
opgenomen in de Topstukkenlijst met volgende motivatie: 
“De heilige Petrus werd al zeer vroeg op talrijke plaatsen vereerd in het Maasland. 
Beeldhouwwerken van Petrus tronend als paus uit de 15de en 16de eeuw van 
Maaslandse origine zijn echter amper nog bewaard gebleven. Deze zeldzame 
afbeelding, toegeschreven aan een meester uit de uitgebreide Elsloo-groep, is een 
vrij uitzondelijk werk omdat het kenmerken van zowel de Elsloo-meester(s) als de 
Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert in zich draagt en omdat stijlelementen 
uit de renaissance in de decoratie verschijnen ondanks de nog gotische geest van 
het totaalconcept, wat het werk waarde geeft als schakelstuk. De representatie van 
de eerste paus is tegelijk majestatisch en sereen, het gelaat drukt menselijkheid en 
waardigheid uit.” 

CAROLUS BOROMEUS of JOHANNES DE EVANGELIST? 

In onze kerk staat een houten gepolychromeerd beeld van ongeveer 88 cm hoogte. 

Bij de inventarisatie van het roerend erfgoed van de kerkfabriek van Elen werd dit 
beeld opgenomen met volgende beschrijving: “Gepolychromeerd houten beeld van 
de heilige Carolus Borromeus. De heilige houdt in de linkerhand een ciborie, en reikt 
met de rechterhand de communie uit. De heilige is afgebeeld met lange bruine 
haren. Hij draagt een blauwe mantel met een goudkleurige boord en een rode 
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voering. Daaronder draagt hij een wit kleed, met een 
goudkleurige boord aan de hals en aan de zoom.” 

Op het eerste gezicht lijkt deze beschrijving wel te 
kloppen. Bij nauwkeuriger bestudering vallen mij echter 
enkele details op die vragen oproepen. Want… de man 
heeft helemaal geen hostie in de rechterhand en wat 
komt er boven uit de ciborie piepen? Lijkt dat niet op een 
slang? Of misschien een draakje? 

Hoogstwaarschijnlijk wordt Carolus Borromeus hier 
verward met Johannes de evangelist. 

In de “Bijbel in 1000 seconden” vinden we de volgende 
verklaring voor deze these: “Johannes wordt doorgaans 
afgebeeld als de enige apostel zonder baard, een 
verwijzing naar zijn jonge leeftijd. In zijn handen draagt 
hij meestal een gifbeker.” 

Elders vinden we volgend aanvulling: 

“Er bestaan twee legendes over het martelaarschap van Johannes. De eerste vertelt 
dat hij in kokende olie werd geworpen, maar dat op wonderbaarlijke wijze ongedeerd 
overleefde. De andere legende zegt dat hij werd veroordeeld tot het drinken van de 
gifbeker. Toen hij daar een gebed over uitsprak, kroop het gif er inde gedaante van 
een slang uit, waarna hij het overgebleven vocht op kon drinken. Deze legendes 
grijpen terug op het geloof dat Jezus zijn geliefde discipel als enige apostel een 
pijnlijke dood zou hebben bespaard.” 

Uit deze analyse mag blijken dat het beeld waarvan sprake inderdaad een afbeelding 
is van Johannes de evangelist en niet van Carolus Boromeus. 

Vanwaar deze verwarring? Een mogelijke verklaring is dat Carolus Boromeus de 
tweede patroonheilige van onze parochie is. In het rechter glasraam op het koor 
wordt hij afgebeeld met in de linkerhand de ciborie (zonder slang) en in de rechter 
een hostie. Deze, eerder manke gelijkenis, heeft waarschijnlijk in die richting 
gewezen. 
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MERKWAARDIGE STENEN AAN DE SINT-PIETERSKERK VAN ELEN 

(tekst Jos Janssen) 

 

Aan het materiaal dat men in die tijd gebruikte kan men een beetje de rijkdom om 
van de parochie/ van het dorp zien. 
In de armere Kempen treft men in de kerken relatief goedkope materialen aan, 
dikwijls in de natuur aanwezig in de nabije omgeving. 
Dit is duidelijk zichtbaar in kerken van Beek en Gerdingen waarin veel maaskeien, 
afkomstig van het Kempens plateau, verwerkt werden als basis of in de toren (heel 
dikwijls het oudste deel van de huidige kerk). Een schoolvoorbeeld hiervan is het 
prachtige kerkje van Erpekom, bijna volledig opgetrokken in maaskeien, dat men kan 
bewonderen in het domein van Bokrijk. 
Het iets rijkere Bree heeft dan weer betere bouwmaterialen, vooral de Maaskalksteen 
in de onderste delen en de gele mergelbokken (eigenlijk Maastrichtersteen of zachte 
kalksteen) in de muren en toren. 
  
Elen, gelegen in het rijkere Maasland, kon zich dus betere bouwstenen veroorloven. 
Toch moet het budget eerder krap geweest zijn. De oudste toren bestond ook hier uit 
maaskeien maar werd in 1838 vervangen door de huidige toren in baksteen. 
De dure Maaskalksteen vinden we bijna niet terug in de basis van de kerk; echter wel 
in de ramen (noodzakelijk voor de stabiliteit) 
  
In de ondermuur van de voorgevel vinden we dan ook geologisch een juweeltje (zeer 
weinig gebruikt) terug, namelijk de Devoonkalksteen (minder goed dan de 
Maaskalksteen) van het Frasniaan, 380 miljoen jaar oud. 
Als we aandachtig kijken, zien we twee boven elkaar verschillende stenen terug. 
° De bovenste wordt ook Knollenkalksteen (daardoor minder stabiel) genoemd en 
vertoont afwisselend grijze en bruine vlekken (luipaardvel). Het is een 
gedolomitiseerde kalksteen (bruine kleur) en lijkt daardoor een beetje op marmer. Je 
vindt er ook zeer veel schelpen in terug en een zeer belangrijk (zeldzaam) fossiel in 
terug, namelijk een goniatiet ( voorloper van de ammoniet = een der belangrijkste 
fossielen uit de geologie) en een orthocerus ( voorloper van de huidige inktvissen) in 
terug. 
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°De onderste (eerder grijze) steen, een koraalkalksteen bevat zelfs nog 
stromatoporen (oudste gekende fossiele vormen; waarschijnlijk bijna 1 miljard jaar 
oud); 

KAPEL H. RITA of van H.Hart naar H.Rita 

 

Bij het kasteel Sipernau in Elen staat de mooie kapel 
waar de heilige Rita van Cascia, patrones van de 
hopeloze gevallen. 

Er bestond reeds vroeg in het kasteel Sipernau een 
kapel. Ze wordt een eerste maal vermeld in 1628 in 
een register van de aartsdiaken van Kempenland, als 
“Capella Castralis”. 

Vroeger reeds was er een priester verbonden aan de 
kapel. Volgens de geschriften werd in 1749 de 
Eerwaarde Heer Henricus Rausa aangesteld. Hij deed 
er enkele jaren dienst. 

Omstreeks 1842, tijdens het leven van de heer 
Olislagers, werd er wekelijks de H. Mis gelezen. De 
brede gang in het kasteel deed dienst als kapel. Het 
altaar zat verscholen in een grote kast. Tijdens de H. 
Mis werd de kast geopend en gebruikt als altaar. 

In 1886 kocht Ridder H. Powis de Tenbossche het kasteel. Hij heeft in 1889 de 
huidige neo-gotische kapel laten bouwen. 

Aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw kreeg de Heilig Hartverering 
nieuwe impulsen, onder invloed van het Eerste Vaticaans Concilie. De kapel van het 
kasteel werd  
daarom toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, vandaar ook het beeld boven de 
ingangsdeur. 
De kapel was een “oratorium privatum”. Enkel de bewoners van het kasteel mochten 
er hun godsdienstplichten vervullen. 
Aan de ingang van de kapel is een klein portaaltje. Vóór in het koor staat een mooi 
altaar. Drie brand-glasramen sieren het ronde koor. Er zijn nog twee ronde brand-
glasramen waarvan één in de voorgevel. In het middenste glasraam staat een 
bloemmotief met centraal een H. Hartbeeld. Links in het koor staat Sint- Jozef met op 
de linkerarm het Kind-Jezus. Aan de andere kant staat een H. Hartbeeld.  
In het midden staat het beeld van de H.Rita waaraan de kapel thans is toegewijd. 
In de kapel hangt een mooie kruisweg en er is een klein oksaal dat eertijds 
toegankelijk was vanuit de kapel en van waarop de bewoners van de kapel de dient 
konden volgen. 
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Vanwaar komt dan de wijziging van H. Hart naar H. Rita? 

Bij het vertrek van de familie Powis de Tenbossche uit Elen werd het verkaveld en 
verkocht. In januari 1954 werd bij notariële akte de kapel geschonken aan de 
kerkfabriek van Elen.  
Bij en zware storm enkele jaren later, brak het torentje af en viel door het dak 
waardoor de kapel open kwam te liggen, ten prooi aan weer en wind. Hierdoor werd 
het verval ingezet. Bij gebrek aan financiële middelen om een grondige renovatie uit 
te voeren, werd enkel het dak gedicht. Het klokje werd veilig opgeborgen. Een 
devote anonieme kapelbezoeker, waarschijnlijk vereerder van de H.Rita, heeft dan 
een beeld van deze heilige uit Cascia op het altaar geplaatst en vanaf toen kwam de 
verering van de patrones der hopeloze gevallen op gang. 

Ondertussen is de site “Sipernau”, met inbegrip van de kapel beschermd als 
monument. 
De kerkfabriek heeft dan in 2013. via een restauratiedossier een grondige renovatie 
laten uitvoeren waarbij het torentje met klok ook werd teruggeplaatst. 

Het feest van de H.Rita wordt gevierd op 22 mei. Bij deze gelegenheid heeft er in de 
middag een eucharistieviering plaats voor de leden van SAMANA en ’s avonds viert 
de parochie haar feestdag, eveneens met een eucharistieviering. 

Wie een kaarsje wil laten branden kan dagelijks terecht in de kapel van 08.00 tot 
18.00 uur. 

Het chronogram 
In het koor, vlak onder het gewelf staat het volgende Chronogram: 
“VICtor JozephUs DoUtreLou. DICat CorDI JezU”. 

Hieruit blijkt dat Monseigneur Doutreloux, toenmalig bisschop van Luik, waartoe ook 
Limburg behoorde, de kapel heeft ingezegend ter ere van het Heilig Hart. 
Wanneer men de getalwaarde van de Latijnse hoofdletters bij elkaar optelt, komt 
men tot het jaartal 1889, het bouw- en inwijdingsjaar van de kapel. 
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DE HEILIGE RITA VAN CASCIA 

Op 14-jarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt aan 
Fernando Mancini. Ze hadden 2 zonen. Zij 
wilde echter kloosterlinge worden, maar was 
zo gehoorzaam dat ze niet tegen de wil van 
haar ouders in ging. Al was haar echtgenoot 
een bruut, ze verzette zich niet tegen hem en 
bad slechts voor zijn zielenheil. Nadat deze 
man vermoord was, zwoeren haar beide 
zonen bloedwraak. Maar Rita bad tot God dat 
ze liever had dat haar zonen zouden sterven 
dan dat ze hun plannen uitvoerden. Haar 
beide zonen stierven inderdaad een jaar later 
een natuurlijke dood, waarna Rita vrij was om 
tot het klooster toe te treden. Dit was 
het Maria Magdalenaklooster te Cascia. 
Volgens de legende werd haar de toegang tot 
driemaal toe geweigerd, maar verschenen in 
een nachtelijk visioen Johannes de 
Doper, Augustinus en Nicolaas van 
Tolentino die haar naar het klooster 
begeleidden, waarvan de poorten zich vanzelf 
openden. 

Zij voelde zich religieus sterk aangetrokken tot 
het lijden van Christus. Op Goede Vrijdag 1442 zou zij aan het 
voorhoofd gestigmatiseerd zijn door een doorn uit Christus' doornenkroon, een wond 
die niet meer heelde. 

Een tweede mirakel vond plaats tijdens haar ziekbed in 1447, toen ze aan een 
verwante die haar bezocht vroeg om een roos voor haar te plukken. Hoewel het 
winter was, vond deze toch een roos en bracht die aan Rita. Kort daarop stierf zij. Dit 
is de reden dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita gewijde rozen bij de zieken 
worden gebracht. De legende gaat dat bij haar overlijden een zwerm bijen een wit 
deken over haar lichaam drapeerden. 

Zalig- en heiligverklaring 
Tien jaar na haar dood werd Rita's lichaam opgegraven en het bleek nog geheel 
intact te zijn. Het werd opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cascia. 

Anticiperend op de beatificatio van de kloosterlinge verscheen in 1610 een eerste 
biografie van de hand van Agostino Cavalucci. Kort nadien, in 1628, werd Rita zalig 
verklaard door paus Urbanus VIII. Toen Simplicien Saint-Martin in 1641 een werk 
over invloedrijke Augustijnen ter perse bracht, wijdde hij ook een hoofdstuk aan de 
nieuwe zalige.[2] Haar heiligverklaring volgde in 1900 door paus Leo XIII. De devotie 
voor de heilige Rita werd vooral verspreid door de Augustijnen, onder wie vooral 
de priorin Maria Teresa Fasce genoemd moet worden, die leefde van 1881 tot 1947. 

De heilige Rita staat bekend als patrones van de hopeloze gevallen. Ze wordt onder 
meer aangeroepen bij examenvrees en bij pokken. 
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DE KAPEL VAN O.L.VROUW VAN RUST 

 

“Langs de oever van de Maas is een meisje 
bezig met gras te snijden. Een beeldje drijft op 
het water voorbij. Het meisje valt op haar 
knieën en bidt. Kort daarna, toen de 
overstroming voorbij was, vond men dit 
Mariabeeldje op een zandheuvel nabij het dorp. 
Het werd geplaatst in de reeds bestaande 
kapel.” Zo verhaalt de legende. 

Daar stond inderdaad een oud kapelletje, dat 
reeds in het jaar 1136 in de kronieken van de 
abdij van Sint-Truiden vermeld wordt. De kapel 
moet reeds lang hebben bestaan, want de 
nabijgelegen grote hoeve ontleende er haar 
naam “Capellenhof” aan. De hoeve was een 
tijdlang in het bezit van de adellijke familie Rhoe 
van Obsinnich, die de titel “van der Capellen” 
aan haar familienaam toevoegde. 

De kapel moet een aanzienlijk heiligdom geweest zijn. Sinds 1427 was er een 
priester voor aangeduid. De eigenaars van het hof bezaten immers het recht (nog uit 
de tijd van Karel de grote) om een priester als bedienaar van de kapel te benoemen. 

Op 22 september 1725 werd de kapel verbonden aan de Kruisheren te Maaseik en 
door invloed van deze laatsten herleefde de Mariadevotie. In 1767 moest een heel 
nieuwe en grotere kapel worden gebouwd. Bedienaars bleven de Kruisheren. 

Tijdens de Franse revolutie werden op 7 december 1799 alle eigendommen van de 
Kruisheren, waaronder ook de kapel in Elen, verkocht. Kruisheer A Coopmans 
verborg het beeldje in Heppeneert bij één van zijn parochianen in een haverkist om 
het veilig te stellen tegen de Sansculotten. Na de Omwenteling werd Eerw. Heer 
A.Coopmans pastoor te Heppeneert en hij plaatste het beeldje daar in de kerk. 

De kapel in Elen werd afgebroken. Alleen de sacristie bleef behouden en vormt de 
huidige kapel. 

Het oord bleef lange tijd het aantrekkingspunt voor bedevaarders, ook nadat het 
beeld er niet meer werd bewaard. In de kapel aan de Zonnestraat staat nu een 
mooie eiken gepolychromeerde kopie. 

Ieder jaar op 15 augustus is de bedevaart naar O.L.Vrouw van Rust voorbehouden 
aan Elen; 

Aan de kapel wordt dan een openluchtmis opgedragen met kinderzegen en wijding 
van de “kroetwesj”. 
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De site is een ideale plek om tot rust te komen in deze drukke tijd. Men kan er nog 
steeds zeggen, pater Hilarion Thans indachtig; 

“De Maas voert op haar golven mee 
En liet op deze oever achter, 
Uw beeld van ingetogen wee 

   Met Sint-Johan als trouwe wachter.” 

Hubert Ramakers 2023
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